Nieuwe vrijwilliger:
Dita de Vogel

Sinds december 2021 versterk ik het beamer
team. Ik heb zondag 2 januari 2022 mijn
eerste beamer dienst gedraaid en ik hoop er
nog veel meer te doen. Hiervoor deed ik
altijd met veel plezier de kinderkerk, maar
ik wilde graag iets nieuws proberen binnen
de kerk.

Mochten jullie ook willen helpen bij
kerkelijke activiteiten zoals het beameren
en de kinderkerk. Aarzel niet om het
bestuur dit te laten weten want er is altijd
plek voor nieuwe vrijwilligers.

Het gebaar voor collecte
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De collecte is bestemd voor Allah Kariem (God zorgt)

In Jordaniée zijn er nu duizenden dove mensen en hun
families die daarvan het bewijs zijn.

Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf is
een christelijk instituut in Salt, Jordanie. Het instituut
ondersteunt dove, hardhorende, doofblinde en andere
kinderen met een beperking in het Midden-Oosten.

Het instituut helpt de kinderen een volwaardige plaats
in hun familie en leefgemeenschap in te nemen en hun
unieke en waardevolle bijdrage te leveren aan de
maatschappii.

Nieuws vanuit het IC bestuur:
Wim v. Duijn heeft per 1-1-2022 zijn functie

neergelegd als bestuurslid en ad-interim voorzitter.
Ook stopt Ada van Duijn per 1-1-2022 met haar taak

voor de kindernevendienst en als bestuurslid.

Het IC-bestuur bedankt Wim en Ada voor al hun inzet
voor de Dovenkerk en wensen hen beiden Gods zegen

op hun wegen.
Ga met God, Hij zal met je zijn!

Je bent niet alleen, samen met andere doven, slechthorenden en horenden zijn we één familie




